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Januari

Kerkdiensten

ho=kinderoppas . Woensdag 1 januari  Zondag 5 januari Zondag 12 januari Zondag 19 januari Zondag 26 januari
10.30 uur: ko + kn 10.30 uur: ko +n 10.30 uur: ko + kn 10.30 uur: ko + kn
ADRIAEN ds. Hans Schaap ds. René Visser ds. Hans Schaap ds. Simon van der
JANSZKERK Viies
Kasteelweg 50
10.30 uur: ko +kn | 10.00 uur:ko + kn [ 10.00 uur: ko +kn | 10.00 uur:ko + kn |10.00 uur: ko + kn
PELGRIMSKERK ds.D. van Vreeswijk| ds. C.L. de Rooij ds.D. van Vreeswijk | ds. M. van ds.D. van Vreeswijk
Reyerdijk 51 Vesper Heiningen Heilig Avondmaal
10.15 uur: 09.30 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
GROENE TUINKERK Nieuwjaarsreceptie | Ds. Stephan Kurzahn | Dhr. P. Mosterd Ds. H. Schaap
Groene Tuin 353 11.00: Gezamenlijke Heilig Avondmaal
Mw. Ds. H. Hummel dienstin Bolnes | Collecte: Kerk Collecte: Kerk +

Collecte: Kerk+K.A.

Kerk aan de Maas

Werelddiaconaat

10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Nw. SONNEBURGH dhr. G. Laheij ds. J.M. van Wijk dhr.R.L. Antes ds. JJ. Verhaar
10.30 uur: 10.30 uur:
MEERWEIDE Dhr. M. Boot Ds. E. van Halsema
Heilig Avondmaal
MAASSTAD 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Ziekenhuis, Dhr. Emile Boley Mw. Desiree van Dhr. Alex Olsen Mw. Jannie van
Maasstadzaal Geestelijk Verzorger der Hijden Boeddhistische Bockel
Maasstad ziekenhuis bijeenkomst
11.00 uur:
SMEETSLAND Geen opgave
ontvangen
Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk
Dominee vacant

Adriaen Janszkerk +
Ambulant Predikant
Groene Tuinkerk

Ds. J. Schaap
010-3040233

06-36 43 83 98
schaapherder@solcon.nl

Pelgrimskerk

Ds. D. van Vreeswijk
06-1963 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl

Meerweide

Ds. E.A. van Halsema

06-46 64 22 98

rianne.van.halsema@aafje.nl

Smeetsland

Mw:. Karin Bos
karin.bos@aafje.nl
Debbie Schroder

dschroder@aafje.nl

Sonneburgh,

locatie Ravenswaard

Dhr. Johan Bos
06-500 206 92

johan.bos@sonneburgh.nl

Groene Tuinkerk
Mw. M. van Weerden

06 - 140 509 68

Contact pastoraat
Adriaen Janszkerk
Ferdy van Mastrigt

06 -36541515

Pelgrimskerk

mw. Louise den Hartog
06-49747356
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl|

groenetuin.kerkelijk@gmail.co




Van de redactie

Als nieuw!

Een nieuw jaar ligt voor ons, vol met
kansen en mogelijkheden. Het is een
tijd van goede voornemens en frisse
starts. In deze geest willen we graag
aandacht vragen voor de jaarlijkse
actie Kerkbalans. Uw bijdrage is van
onschatbare waarde voor het
voortbestaan en de bloei van onze
gemeenten. In de begroting van de
Hervormde Gemeente op blz. 19
wordt zichtbaar hoe noodzakelijk alle
bijdragen zijn.

Mijn persoonlijke goede voornemen is
om mij in te gaan zetten als
Budgetmaatje. Maar om dit te kunnen
gaan doen, zal ik eerst tijd vrij moeten
maken door te minderen met ander
vrijwilligerswerk. Ik ben daarom op
zoek naar iemand die mij wil
ondersteunen bij het redactiewerk
voor dit magazine. Lijkt je dit wat of
weet je iemand anders die dit wel zou
willen? Mail of bel mij:

redactie.ajk@gmail.com, 06-2469 3187.

Laten we samen dit nieuwe jaar
beginnen met hernieuwde energie en
toewijding. Samen kunnen we onze
gemeenschap sterker en levendiger
maken.

Een gezegend nieuw jaar gewenst!

Annet de Ruiter
Redactielid/
Eindredactie

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt uin een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com.
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el ons met uw woorden Heer,
breng in ons dood bestaan een keer,
laat in ons groeien meer en meetr,
de wijsheid van uw goede leer.

Uit: Voor onderweg 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas




Overdenking

Als nieuw!

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. — 2 Korintiérs 5:17

Als je veel tijd met mensen doorbrengt, ga je dingen
van hen overnemen. Daarom is het ook zo belangrijk
wie we kiezen als onze vrienden! In de tijd van Jezus
was het een groot voorrecht als je door een rabbi
(meester) werd uitgekozen om met hem op te
trekken. Het grote doel van de leerling (discipel) is
een beetje op de meester te gaan lijken. Dat is
precies wat er gebeurde toen Jezus drie jaar lang
optrok met de twaalf leerlingen (en de bredere cirkel
van mannen en vrouwen daaromheen). Deze
mannen en vrouwen werden door de Heer zelf
gevormd, naar zijn beeld.

Paulus was niet één van de mannen en vrouwen die
met Jezus hadden opgetrokken. Onder de naam
Saulus groeide hij op in strenge Farizese kringen,
waar Jezus niet bepaald als een voorbeeld werd
gezien om na te volgen, maar als iemand die
bestreden moest worden. Dat heeft hij ook fanatiek
gedaan, tot het moment dat hij een ontmoeting had
met de levende Heer zelf. In zijn werk als apostel
moest hij zich geregeld verdedigen tegen critici.
Kunnen we die Paulus wel serieus nemen? Waarom
zouden we naar hem luisteren? In de 2e brief aan de
Korintiérs verdedigt hij zich tegen zijn critici en
beschrijft hij wat hem drijft: ontzag voor de Heer (11),
meer nog: de liefde van Christus (14). De oude Paulus,
die de christenen vervolgde, is niet meer. Ik ben niet
meer wie ik toen was: ik ben door geloof in Christus
een nieuw mens geworden!

Dat houdt hij ook de lezers van zijn brief voor: Als je
één met Christus bent, ben je een nieuwe schepping.
Je bent als nieuw. Er is iets nieuws gekomen. Wat
anderen ook over je zeggen; als je hoofd vol zit met
aanklachten en onzekerheid, houd je hieraan vast: in
Christus ben je een nieuwe schepping!

We staan op de drempel van een nieuw jaar. Weer een
stukje dichter bij het moment dat Jezus terugkomt en
alles nieuw wordt, zoals hij beloofd heeft. Het nieuwe
jaar is nog blanco. Wij weten niet wat het ons zal
brengen. Misschien ziet u daar wel tegen op.
Misschien heb je wel goede voornemens om dit jaar
dingen anders te doen dan vorig jaar. Maar ja, dat
dacht je vorig jaar ook en het jaar daarvoor... In de
praktijk gaan we toch vaak op de oude voet verder.
Het is moeilijk om gewoontes te doorbreken. Je

wordt elk jaar een stukje ouder. Is het reéel om te
verwachten dat je in 2025 een stukje meer nieuw
wordt??

Paulus zegt van wel: al gaat ons uiterlijke bestaan
verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot
dag vernieuwd (4:16). Ja, ik word elke dag een dagje
ouder en ja, mijn lichaam laat me soms in de steek.
Aan de buitenkant ziet het er misschien niet zo nieuw
en anders uit, maar aan de binnenkant is Gods Geest
met mij bezig. Elke dag wil hij mij vormen naar het
beeld van Jezus, om op hem te lijken.

Wat geeft mij moed voor 20257 Jezus is door zijn

Geest met mij bezig. Ik ben werk in uitvoering. En dat
geeft mij moed om goede voornemens niet op te
geven, om hoop te houden op verandering. Aan de
buitenkant lijkt alles misschien hetzelfde te blijven of
juist minder te worden (zeker als je kijkt naar een
lichaam dat veroudert, ziek is en hapert), maar aan de
binnenkant ben ik als nieuw! Omdat God met mij
bezig is.

Ik herinner me uit mijn jeugd een regel uit een
Psalmvers, uit Psalm 86 in de oude berijming: Neig
mijn hart en voeg het saam... Dat ene zinnetje
intrigeert mij. God wil mij in dit nieuwe jaar vormen
tot een mens uit éen stuk, om meer op hem te gaan
lijken. Dit proces is niet iets magisch dat met ons
gebeurt (of niet), maar kost tijd en vraagt onze volle
medewerking. Heer, neem al die losse stukjes van
mijn leven, en maak er iets moois van! Ik wil mij niet
laten afleiden door alle verstrooiing in deze digitale
wereld, maar tijd met u doorbrengen, met als doel
dat ik meer op U ga lijken. Maak mij steeds meer als
nieuw!

Uw dienaar, Hans Schaap 5



Wat is Kerkbalans?

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de De kerk wordt niet gefinancierd door de overheid, maar is
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de afhankelijk van de jaarlijkse bijdragen van kerkleden.
Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het
Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken personeel en missionaire en maatschappelijke projecten
kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

doen zo een beroep op de plaatselijke

geloofsgemeenschappen voor een financiéle bijdrage. .

Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van 2 g Actie L

januari een financiéle bijdrage te leveren aan hun eigen g Kerkbalans

plaatselijke kerk.

'"Door de kerk besef ik waar het in het k RUSTPUNT IN
leven om gaat... daarom geef ik voor EEN DRUKKE
mijn kerk" WERELD

- Petra Hulman, deelneemster Actie Kerkbalans HET GESCHENK VAN JOUW KERK

'\_ .

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2025: 11 - 25 januari

e B
' "Mijn kerk is er voor mij en ik ben er voor

mijn kerk. Daarom wil ik geven, om later
weer met een dankbaar hart te

ontvangen wat ik zo waardevol vind."
- Martha (57)

..\x J

Geef

Bent u lid van de Groene Tuinkerk, de Adriaen Janszkerk of de Pelgrimskerk? Dan komt er waarschijnlijk in januari een
vrijwilliger langs met een brief of ontvangt u een e-mail waarin wordt gevraagd om uw plaatselijke kerk te steunen. In

de brief of e-mail staat meer uitleg over waar uw bijdrage precies voor nodig is. Vervolgens kunt u zelf aangeven
hoeveel u wilt geven.

Geen brief of e-mail ontvangen? Onderaan deze bladzijde staat op welke bankrekening u uw bijdrage over kunt maken.
Vermeld bij de overschrijving: Kerkbalans 2025.

Gereformeerde KerR Hervormde Gemeente
Groene Tuinkerk Adriaen JanszRkerk en Pelgrimskerk
Uw bijdrage kunt u doen: Uw bijdrage kunt u doen:
- Via een eigen (periodieke) overboeking naar - In de kerkapp. Hier kunt u een eenmalige bijdrage doen
bankrekening NL10 INGB 0000 1886 02 o.vv. VVB of een maandelijkse automatische incasso opgeven.
- Houdt u hierbij rekening met de kosten voor het
kerkblad 'Kerk in lisselmonde’ van € 17,50 per jaar. - Via een eigen (periodieke) overboeking naar
- Wilt u ook nadenken over een extra gift voor de kerk bankrekening NL75 INGB 0002 9756 00
omdat we komend jaar € 4.900,- tekort verwachten. : i o - :
Vriendelijk dank namens uw Kerkrentmeesters. s ee_n Rt ke schenk||_1§!: iailngd
penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl)

De actieperiode van Kerkbalans 2025 is van zaterdag 11 januari tot zaterdag 25 januari!



Andrae en Sandra Crouch deel 1

Dit keer gaat het over Andrae en 5Sandra Crouch, een
tweeling geboren op 1 juli 1942 in S5an Francisco,
California. Hun ouders waren Benjamin en Catherine
Crouch en hun oudere broer Benjamin jr. werd in 1940
geboren.

Andrae Crouch was een gospelzanger, songwriter,
arrangeur producer en pastoor. Hij wordt door
hedendaagse christelijke en gospelmuziek professionals
aangeduid als vader van de modernere gospelmuziek.

Andrae werd bekend om zijn compaosities The blood will
never lose its power, My tribune (God be the glory) en
Soon and very soon.

Zijn vader was predikant in The Church of God in Christ,
en was ook voorganger van de Christ Memorial of God
in Christ in Pacoima, California. De ouders waren
eigenaar en exploitant van Crouch Cleaners, een
stomerij en een restaurant in Los Angeles. Daarnaast
deden ze aan christelijke straatprediking en ziekenhuis-
en gevangenisbediening.

Toen Andrae 11 jaar was, werd zijn vader uitgenodigd
om enkele weken te spreken in een kleine kerk als
gastpredikant. De gemeente moedigde de jongen
verder aan om piano te gaan spelen en op zijn 14e
schreef hij zijn eerste gospellied.

In 1960 werd een groep gevormd met o.a. muzikant

Billy Preston op keyboards. Deze groep was de eerste die
Andrae's op 15-jarige leeftijd gecomponeerde lied The
blood will never lose its power opnam en de populariteit
van het lied groeide na de eerste opname in 1969 en
werd een standaard in kerken en hymneboeken over de
hele wereld.

Andrae richtte in 1965 een groep met kerkleden op,
Disciples genoemd, en daar sloot in 1970 ook zijn zus
Sandra bij aan tot de groep uit elkaar ging in 1982.
Daarna ging hij solo verder met de Andrae Crouch
Singers als achtergrondkoor.

Andrae heeft samengewerkt met beroemdheden als
Stevie Wonder, El DeBarge, Philip Baley, Chaka Kahn en
Sheila E, en met de zanggroep Take 6. Veel van zijn
liederen werden gecoverd door o.a. Bob Dylan, Barbara
Mandrell, Elvis Presley, Little Richard. Ook Paul Simon
heeft bijv. Andrae's lied Jesus is the way gezongen.

In de jaren 80 werd hij dé producer voor opnames van
wereldsterren die een gospelkoor achtergrond of sound
zochten, zoals bij Madonna in haar hit Like a prayer.

Hij heeft daarnaast muziekarrangementen gemaakt voor
films als The Color Purple en The Lion King en heeft 7
Grammy Awards gewonnen.

Andrae en Sandra hadden een goede vriendschapsband
en muzikale band met Michael Jackson. De Andrae
Crouch Singers zijn te horen in Michael's hits Man in the
Mirror en Earth Song. Zij zongen Andreae's lied Soon
and very soon op Michael Jackson's uitvaart in 2009.

Na de dood van zijn vader, moeder en oudere broer
Benjamin tussen in 1993 en 1994 namen Sandra en
Andrae de gezamenlijke taak van senior pastor overin
de kerk die hun ouders hadden opgericht.

De gezondheid van Andrae was slecht. Hij overleefde
vier verschillende vormen van kanker waar zijn ouders
ook aan overleden waren. Hij kreeg daarnaast diabetes,
een longontsteking en hartfalen en hij overleed op

8 januari 2015 op 72-jarige leeftijd in het ziekenhuis.

Zijn zus Sandra zei toen: "Vandaag is mijn tweelingbroer,
baarmoedermaatje en beste vriend naar huis gegaan
om bij de Heer te zijn. Houd mij, mijn familie, en onze
kerkfamilie alstublieft in uw gebeden. Ik heb
geprobeerd hem hier te houden, maar God hield het
meest van hem. Sandra overleed op 17 maart 2024.

Volgende keer meer over Sandra en Andrae en de
discografie.

Ronald van Pelt
r.peltd8@upcmail.nl

anpRal grouULH
b




In deze serie artikelen wordt iedere keer een bijbelboek uitgelicht. Met behulp van de Al applicatie Copilot is een samenvatting

gemaakt en wordt een korte toelichting gegeven.

Het boek Leviticus is het derde boek van de Bijbel en
maakt deel uit van de Thora, de eerste vijf boeken van
het Oude Testament. Het boek richt zich voornamelijk
op de wetten en voorschriften die God aan de
Israélieten gaf via Mozes, met als doel hen te leren hoe
ze heilig kunnen leven in de nabijheid van een heilige
God.

Offerwetten (Hoofdstukken
% 1-7): Leviticus begint met

g gedetailleerde instructies over
verschillende soorten offers,
zoals brandoffers, graanoffers,
vredeoffers, zondoffers en
schuldoffers. Deze offers
waren bedoeld om de relatie
tussen God en de mens te
herstellen en te onderhouden.

Wijding van de priesters (Hoofdstukken 8-10): De
wijding van Adron en zijn zonen tot priesters wordt
beschreven, inclusief hun eerste offers en de tragische
dood van Nadab en Abihu, de zonen van Aaron,
vanwege hun ongeoorloofde offer.

Reinheidswetten (Hoofdstukken 11-15): Deze sectie
bevat wetten over rein en onrein voedsel, evenals regels

Tekst: Annet de Ruiter

voor lichamelijke reinheid en hygiéne. Het doel was om
de Israélieten te leren onderscheid te maken tussen
heilig en onheilig.

De Grote Verzoendag (Hoofdstuk 16): Dit hoofdstuk
beschrijft de rituelen van de Grote Verzoendag (Yom
Kippur), een jaarlijkse ceremonie waarbij de
hogepriester verzoening doet voor de zonden van het
volk.

Heiligheidswetten (Hoofdstukken 17-26): Deze
wetten behandelen verschillende aspecten van het
dagelijks leven, zoals seksuele relaties, sociale
rechtvaardigheid, en religieuze feesten. Het centrale
thema is heiligheid: "Wees heilig, want Ik, de HEER, uw
God, ben heilig" (Leviticus 19:2).

Zegen en Vloek (Hoofdstuk
26): God belooft zegeningen
voor gehoorzaamheid en
waarschuwt voor vloeken bij
ongehoorzaamheid. Dit
hoofdstuk benadrukt de
gevolgen van het naleven of
verwerpen van Gods wetten.

Thema's

- Heiligheid: Het centrale thema van Leviticus is heiligheid.
God roept zijn volk op om heilig te zijn, zoals Hij heilig is.
Dit betekent dat ze apart gezet moeten worden voor God
en zich moeten houden aan Zijn voorschriften.

- Offer en Verzoening: Offers spelen een cruciale rol in het
herstellen van de relatie tussen God en de mens. Ze
symboliseren de ernst van zonde en de noodzaak van
verzoening.

= Reinheid en Onreinheid: De wetten over reinheid leren
de Israélieten om onderscheid te maken tussen wat heilig
en onheilig is, en om zich voor te bereiden op het leven in
de nabijheid van Ged.

Symboliek

- Symboliek van de Offers: De offers in Leviticus wijzen
vooruit naar het ultieme offer van Jezus Christus, die
zichzelf gaf als een volmaakte en definitieve verzoening
voor de zonden van de mensheid.

= Heiligheid van God: Leviticus benadrukt de absolute
heiligheid van God en de noodzaak voor zijn volk om zich

aan zijn heilige standaard te houden.

- Gemeenschap met God: De wetten en rituelen in
Leviticus maken het mogelijk voor de Israélieten om in
gemeenschap met God te leven, ondanks hun
zondigheid.

Historische en Culturele Context

Leviticus werd geschreven in een tijd waarin de Israélieten
net waren bevrijd uit de slavernij in Egypte en zich
voorbereidden op het leven in het Beloofde Land. De
wetten en voorschriften waren bedoeld om hen te
onderscheiden van de omringende volken en hen te leren
hoe ze als een heilig volk konden leven in de nabijheid
van een heilige God.

Leviticus biedt een diepgaand inzicht in de aard van God
en zijn verlangen naar een heilige gemeenschap. Het
boek blijft relevant voor gelovigen vandaag, omdat het
de basis legt voor begrip van heiligheid, verzoening en de
relatie tussen God en de mens.



Kunst en het verhaal

Abraham gaat op weg naar Kanaan

Pieter Lastman Hermitage Sint Petersburg
Anno 1614 Bron: Kerknetbe

o
P

«.

Een beroemd schilderij dat geinspireerd is door het
verhaal van Abraham die op weg gaat naar Kanadn,  Lastman schilderde Bijbelse en mythologische

is “Abraham op weg naar Kanaan” van de oude scénes met veel aandacht voor het landschap.

meester Pieter Lastman.

Op weg naar een land "als nieuw" Op bevel van God verliet Abraham (toen nog Abram)

Dit kunstwerk toont Abraham, samen met zijn vrouw met zijn hele familie zijn geboortestreek in

Sara en familie, terwijl ze door een glooiend Mesopotamié en trok hij naar het land Kanaan.

landschap trekken, begeleid door God die in een Daar aangekomen reisde hij door naar een eikenbos

wolk zweeft en hen de juiste weg wijst. met de naam More, bij de plaats Sichem.

Het schilderij is een tijdloze weergave van dit Bijbelse

verhaal. Lastman toont in dit schilderij hoe God Abraham
vanuit het eikenbos vertelt dat dit het "nieuwe

Pieter Pietersz. Lastman (1583-1633) was een land" van zijn nageslacht zal zijn.

Nederlandse schilder uit de Gouden Eeuw. Hij staat

bekend als een vernieuwer en vruchtbare schilder Het werk was aanvankelijk geschilderd op een

van historiestukken. houten paneel en werd later overgebracht naar een

Zijn belangrijkste bijdrage ligt echter in het feit dat doek. Dit werk is gekoppeld aan Genesis 12:7

hij de leermeester was van Rembrandt en Jan Lees toch nog maar eens dit indrukwekkende

Lievens. verhaal na! Tekst: Gerrit Buizer
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Geloven in lJsselmonde

Geloven in IJsselmonde, hoe doen wij dat als kerk?

Voor mijn studie theologie heb ik onderzoek gedaan naar het hoe wij als (hervormde) kerk het christen zijn in praktijk
brengen. Ik heb gekozen voor de diaconale praktijk; het omzien naar de medemens in nood in onze wijk. Het onderzoek
deed ik samen met de diakenen van Hervormd lJsselmonde die zoeken naar mogelijkheden hoe zij de mensen in
lJsselmonde kunnen bereiken. Het omzien naar de medemens in nood is een manier om het christelijk geloof uit te
dragen, zoals Jezus omkeek naar de armen, de zieken, de eenzamen, de mensen die uitgesloten werden van de
maatschappij. Het is een taak niet alleen van de diakenen, maar in hoeverre lukt het gemeenteleden om hiermee bezig

te zijn?

Met een online vragenlijst heb ik begin september onderzoek gedaan onder de gemeenteleden van Hervormd
lJsselmonde om te kijken hoe betrokken zij zich voelen met de wijk lJsselmonde, met welke organisaties zij contact
hebben en hoe zij denken over de diaconale praktijk van de kerk. In november heb ik de resultaten van het onderzoek
besproken met de diaconie. Er is veel informatie uit het onderzoek gekomen en de diaconie gaat hiermee aan de slag.

Verbonden met de wijk lJsselmonde

In totaal waren 85 reacties: 32 uit de Adriaen Janzkerk en
52 uit de Pelgrimskerk. Een persoon gaf zich niet
verbonden te voelen met van de kerken. De meeste
reacties kwamen uit de leeftijdsgroep 26 t/m 45 jaar
(48%) of wel de gezinnen met kinderen (55%j). Dit komt
waarschijnlijk omdat de antwoorden digitaal moesten
worden ingevuld. Van de reacties bij de AJK woont 78 %
in lJsselmonde en voelt 94% zich verbonden met de wijk
lJsselmonde. Van de reacties bij de PK woont 62% in
lJsselmonde en voelt 82 % zich verbonden met
lJsselmonde. Die verbondenheid komt het meest tot
uitdrukking omdat men in lJsselmonde naar de kerk gaat.

Het gemiddelde cijfer wat men geeft voor de
verbondenheid met de wijk is een 7,3. Men gaat er naar
de kerk, men woont in de wijk, men doet er zijn
boodschappen of brengt er zijn vrije tijd door. Er hebben
33 gezinnen gereageerd die in lJsselmonde wonen. Van
die gezinnen kiest maar 40 % om hun kinderen in de wijk
naar school te laten gaan. Dat betekent dat relaties
opbouwen in de wijk d.m.v. schoolgaande kinderen,
neerkomt op een kleine groep van de gemeenteleden. Bij
de vraag naar andere manieren om verbonden te zijn met
de wijk, kwam er maar één antwoord van een
bewonersinitiatief in de eigen woonomgeving. Er waren
geen opvallende andere suggesties zoals betrokken bij
het verenigingsleven, wijkraad, of iets dergelijks. De
verbondenheid met sociaal maatschappelijke
organisaties in de wijk is niet groot. Dat kan betekenen
dat men deze organisaties zelf niet nodig heeft. Er zijn wel

31 initiatieven genoemd waar gemeenteleden bij
betrokken zijn. De meesten noemen vrijwilligerswerk in
de kerk (ook bezoekwerk). Daarna volgen organisaties
zoals Hip Helpt (8) of Youth for Christ (6) of Lunchcafé (6).

De deelnemers aan het onderzoek zijn erg uitgesproken
dat de diaconie zijn taak moet uitvoeren in de wijk. Het
kreeg een gemiddeld cijfer van 8,3. Belangrijk vindt men
armoede bestrijden en relaties opbouwen met eenzamen.
Daarvoor wil men vooral een samenwerking met
christelijke organisaties (17,5 %) of de voedselbank. Maar
opvallend is ook dat bijna net zoveel mensen reageren
met het feit dat ze dit niet weten of er geen mening over
hebben.

Advertentie
VAN DER WIEL

Uw woning in omgeving
Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
. 010-497 84 41

& www.wislmaknl =info@wislmak.nl

Q Bredencord 2, Rotterdam



Diaconie in de wijk of in de gemeente?

Voor het onderzoek heb ik diaconaat gedefinieerd als
het omzien naar de ander in nood. Dat kan op allerlei
verschillende manieren. In het onderzoek heb ik daarom
verschillende stellingen gemaakt om te wegen waar het
zwaartepunt van het diaconaal werk zich volgens
gemeenteleden moet liggen. In de tabel hieronder zijn
eens en helemaal mee eens bij elkaar opgeteld. Dan
scoort het diaconale werk in de gemeente op bijna alle
fronten hoger als het diaconaat in de wijk. Dit komt ook
omdat men over diaconaat in de gemeente geen
twijfels of bezwaren heeft. In de AJK is men wel iets
meer gericht op de wijk dan in de PK. In de PKis men
meer voor het geven van financiéle steun. In de
gemeente ziet men voor de diaconie taken als zieken en
mantelzorgers ondersteunen, viuchtelingen helpen en
verwijzen naar de juiste instanties.

YOUH - =%

FOR CHRIET

Vindt u dat de diaconie de volgende taken zou moeten uitvoeren in de wijk/ in

gemeente?

' Aantal in

| Armoedebestrijding * 79

| Eenmalige acties ** 43 51%
Zieken en mantelzorg 74 B7%

 Vluchtelingen 72 _85%
(Ex) gevangen 63 74%
Bijdragen aan een beter leefklimaat a7 | 559%

| Verwijzen naar de juiste instanties 73 _BE%
Geven financiéle steun 67 79%
(wijk) Meedoen aan projecten in de buurt/ 57 |
(gemeente) vergrolen diaconaal bewustzijn
Opbouwen van relaties met eenzamen a0

Pannenkoek e.d

Bijbelse dagboekjes 2025

De dagboekjes voor 2025 zijn beschikbaar voor
wie belangstelling heeft. Wie een dagboekje
wil ontvangen, kan contact opnemen:

Voor Meerweide en Sonneburgh: Helma Paul

06 3867 2108.
Bijbels
dagboek

In de Pelgrimskerk liggen ze in de
kerk.

Voor de Adriaen Janszkerk: Wil
Schuijer 06 3071 1980

Met vriendelijke groeten,
De diaconie

80
* De taken zijn compacter weergegeven. Bij armoedebestrijding stond in de vragenlijst;
aandacht, zorg en hulp bieden aan mensen in de wijk/gemeenteleden die het nodig hebben.
** Eenmalige acties zijn bijvoorbeald het organiseren van een rommelmarkt, Sint

Diaconaal potentieel

Tenslotte is er in het onderzoek ook gekeken
naar het diaconale potentieel. Waar zijn
gemeenteleden zelf mee bezig als het
aankomt op het omkijken naar de
medemens in nood. Dan is men vooral bezig
met zieken en eenzamen door een kaartje,
een bezoekje of een telefoontje. Daarnaast
leeft men milieubewust geeft men financiéle
steun. Van de ondervraagden geeft 52%
praktische hulp aan mensen die in armoede
leven.

Een groot gedeelte van de gemeente heeft
nauwelijks tijd em zich diaconaal te laten
inzetten. Slechts 11 % van de gemeente is
meerdere uren per week beschikbaar. Ditis
deels wel te verklaren door de demografie
van de gemeente. In de Pelgrimskerk
bijvoorbeeld is de categorie 0-15 jaar en 80+
(in de vragenlijst was dit 75+) al bijna 45 %
van de gemeente. Dat betekent dat je
diaconaal potentieel moet halen uit de
overige 55 %. Juist de leeftijdscategorie
tussen de 66 en 80 jaar, waar veel
vrijwilligerswerk wordt gedaan, is in de PK
maar 15%.

Antoinette Schram
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Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Afgodendienst 9 Oosterlengte (afic) 10 Neet daarvoor ”
11 Voetbalteam uit Den Haag 13 In het Hebreeuws is het

egch, in het Grieks pneurma 15 Rij militairen 16 Exgenbelang
zoeker 18 Stapel 19 Geluidie 20 Muziekgroep 21 Muzieknoot
22 Luim, humeur 24 Artificsle intelligentie (afl ) 26 Verlangen
28 Voorgerecht 31 Uitvoeren 33 Roofwas 34 Zorgen 315 Platvis
(Solea solea) 36 Ogenblik 37 Duivels wezen 39 Romanum
Impenum [afic) 41 Gereformeend Kerkgenootschap sinds 2023
(afi) 43 Internetextensie van Zweden &4 Schuirmwyn 46 Ara-
bische wvorst 48 Politieke partij 49 Joodse kandelaar 51
Duitstalige Zwitserse schripver van o.a. ‘De steppewolf” (1877-
1962) 531 Belgsche schilder (1860-1949) 54 Munst {Lat)
$5 Honorarium 57 Schildpad uit ‘Het jungleboek’ 58 Onder-
gang van de wereld il

Verticaal 35

1 Hoog erfelijk ambt wit het Oude Testament 2 Lamento
3 Ontwerp (Eng.) 4 Delfstof § De onbekende (Lat afic) 6 Etmaal
7 EUid 8 Vrouwelijk beroep 12 Britse lady (1961-1997) 14 Zeer

lange tijd 17 Moeilyk bespreskbaar thema 20 Diocees 23 Ge- =
boorteplaats van Abraham 25 Tijdstip 26 Laag die iets o
vanboven afshuit 27 Deeal van een typische kerk 29 Windrich-
ting (afic) 30 Tijdelijk staatshoofd 32 Lidwoord 34 Cubaanse T
munek 36 Berongen brandende stad 38 Gewscht {afk)
40 Bieen 42 Hondenfokker) 43 Hoestdrankpe 45 Betaalplaats
47 Bodemplant 50 Echtgenoloitie) (arch) 52 Ik [Lat) 56 Voor
Christus (Lat. aflc) 54
‘woensdog | 1-jan
donderdag | 2-jan
wijdag 3 an
T Wie naar mij luistert,
ST RS (R zal veilig zijn,
g hij hoeft geen angst te hebben
dondarng ']'”'_‘" — voor het kwaad
11-jan Lucas 3,10- 20

van de Heer | Lucas 3,71-38

4 Spreuken 1,1 19
woenuday 15-j Spieubien 1,20-33
donderdag 1b-ja Spreuken
Vriidag 17 jam
raterdag | 18-ja
19 jam [Kanazondsg
m i-ja
21-j@
Wornsiag ]
dorderdag | 23-ja
Nridan 2412
FatErdag X ja
26-ja
27 jan
FR-ja
29-j#
AN ja
¥i-ja




VANUIT DE GROENE TUINKERK

Januari

Het is deze keer weer mijn beurt om (ook) de kopij voor de
Groene Tuinkerk te schrijven. Op het moment dat ik dit
kerkblad schrijf, staan we nog net voor de kerstdrukte en
de Kerstvieringen. Maar als het bijna Kerst is, betekent dat
ook dat het oude jaar bijna voorbij is en dat we de
drempel naar een nieuw jaar naderen: 2025. Het is maar
een (jaar)getal, toch bepaalt dat getal ons bij onze
menselijke kwetsbaarheid en vergankelijkheid én bij onze
afhankelijkheid van God.

De maand januari

De maand januari is na de drukke feestmaand meestal wel
wat rustiger. Op zondag 5 januari is er voorafgaand aan de
dienst om 10:15 een nieuwjaarsreceptie, waarna de dienst
deze keer om 11:00 begint.

Zondag 12 januari is een gezamenlijke dienst in de Kerk
aan de Maas, waarin de predikant zal voorgaan die door
de beroepingscommissie en de beide kerkenraden is
voorgedragen om te beroepen, ds. Stephan Kurtzahn uit
Leiderdorp. Na de dienst is er een gemeenteberaad.
Zondag 19 januari staat in het teken van de week van
gebed voor de eenheid van christenen.

Zondag 26 januari mag ik zelf voorgaan. In deze dienst
hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren.

Week van gebed

De Week van gebed voor eenheid (van 19 t/m 26 januari
2025) is een jaarlijks terugkerende week waarin
wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Door
samen te bidden, ervaren we dat we verbonden zijn, met
God en met elkaar. Tegelijk tonen we onze betrokkenheid
met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor
wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg.

De Week van gebed voor eenheid van christenen staat in
2025 in het teken van de eerste oecumenische
geloofsbelijdenis met het thema: Ja, ik geloof.

Dit gebeurt aan de hand van het verhaal voorafgaande
aan de opstanding van Lazarus. Jezus daagt Martha uit
met de vraag: “Geloof je dat wie in Mij gelooft nooit zal
sterven?” Martha antwoordt met: “Ja, ik geloof dat U de
Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou
komen” (Johannes 11).

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

Het materiaal voor deze Week van gebed voor eenheid van
christenen in 2025 is voorbereid door de broeders en
zusters van de kloostergemeenschap van Bose in
Noord-Italié. Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat het
eerste christelijke oecumenische concilie in 325 na Chr.in
Nicea werd gehouden. In Nederland zorgen Missie
Nederland, de Raad van Kerken in Nederland en Samen
Kerk in Nederland (SKIN) voor de vertaling en uitgave van
het materiaal.

Gespreksgroep en gebedskring

U bent van harte welkom bij de gespreksgroep en
gebedskring o.l.v. Marjan van Weerden. Op 15 januari is er
gebedskring en op 29 januari gespreksgroep.

Kerkbalans

Januari is weer het startmoment voor de jaarlijkse actie
Kerkbalans, de voornaamste bron van inkomsten voor de
kerk. Van harte aanbevolen! Houd u de berichten van onze
kerkrentmeesters hierover in de gaten.

Pastoraal bezoek aan huis?

Marjan en ik zijn beschikbaar om bij u langs te komen voor
een goed gesprek. Voel u vrij om daarvoor contact met
ons op te nemen, zie contactgegevens voorin het
kerkblad.

Hartelijke groet en een gezegende januarimaand gewenst!

Uw dienaar, Hans Schaap

Wel en wee, via Mathea van Dam
We zijn dankbaar dat mw. Fey den Hoedt, na een maand
zorghotel, weer veilig thuis is.

Na verblijf in het Maasstadziekenhuis en verblijf in
revalidatiecentruma in Den Haag (Scheveningen),
is mw. Lisbeth Fissher, weliswaar wat vooruitgegaan,
maar helaas niet genoeg om weer naar haar eigen huis te
kunnen.
Haar dochters gaan op zoek naar een passend
verpleeghuis bij hun in de buurt. Wij wensen hun sterkte
toe, en het zal Lisbeth goed doen als u haar eens een
kaartje stuurt.
Het adres is: Mw. L. Fisscher.

p/a Mw. H. Fissher,

Mauritslaan 52,

2281A5 Rijswijk.
Alvast hartelijk dank!
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VOORTGANG BEROEPINGSCOMMISSIE

Dit zou zomaar ons laatste stukje in de kerkbladen van
Bolnes en lJsselmonde kunnen zijn...

Wij hebben een kandidaat gevonden voor de vacature
van predikant voor onze beide gemeenten, die aan de
door de kerkenraden gestelde eisen voldoet.

Als u dit stukje leest, hebben wij als
beroepingscommissie ons advies over deze kandidaat -
ds. Stephan Kurtzahn - naar de kerkenraden van de
Groene Tuinkerk en de Protestantse Gemeente te
Bolnes gestuurd. De kerkenraden hebben unaniem, na
het advies van de beroepingscommissie, een
“voorgenomen besluit” genomen om de kandidaat te
beroepen. Na de kennismakingsdienst op 12 januari
zullen de aanwezige gemeenteleden (afzonderlijk per
gemeente) nog stemmen (schriftelijk), of ds. Stephan
Kurtzahn beroepen kan worden.

Na ons voorbereidende werk ligt het vervolg van de
procedure nu bij beide kerkenraden.

Namens de beroerpingscommissie,
Carla Tims.

Introductiebrief Ds. Stephan Kurzahn
Beste gemeenteleden van de Groene Tuinkerk en de
Kerk aan de Maas

Anderhalve maand geleden
heb ik gesolliciteerd als
predikant in uw gemeente.
Het profiel van beide
kerkelijke gemeenschappen
sprak mij erg aan.

L

U omschrijft uzelf als een warme en hechte
gemeenschap die op zoek is naar een inspirerende,
betrokken en toegewijde predikant die jong en oud
stimuleert en enthousiasmeert in het geloof en vieren.
Inmiddels hebben de beroepingscommissie en de
kerkenraad de keuze gemaakt om mij voor te dragen
aan u als gemeente.

Het voorstel is dat ik op 12 januari 2025 zal voorgaan in
een kerkdienst zodat u mij kunt zien en horen.
Aansluitend is er dan een gemeentevergadering waarin
u als gemeente kan reageren.

Graag wil ik mij echter vooraf aan u voorstellen.
Mijn naam is Stephan Kurtzahn, ik ben 56 jaar, getrouwd,
en op dit moment nog verbonden als predikant aan de

protestantse gemeente Leiderdorp. Van 1998 tot 2002
was ik gereformeerd predikant in Een-Norg-Veenhuizen
in Drenthe, van 2002-2014 predikant van de
protestantse gemeente Beverwijk -Wijk aan Zee en
sinds 2014 ben ik predikant in Leiderdorp.

Ik ben in 1995 afgestudeerd in Duitsland. Vanwege de
toentertijd slechte personeelssituatie daar werd

ik via een van mijn professoren bemiddeld naar de VU in
Amsterdam met als doel om in Nederland predikant te
worden.

Na de Nederlandse predikantsopleiding te hebben
gevolgd met stages in Diemenen Winschoten werd ik in
1998 toegelaten tot het ambt.

Inmiddels had ik mijn vrouw leren kennen met wie ik
nog steeds gelukkig getrouwd ben.

Ik zie mijzelf als een gemotiveerde en inspirerende
predikant met compassie, die in een pluriforme
gemeenschap zorgvuldig, flexibel en creatief vorm kan
geven aan verschillende vormen van geloofsbeleving.
Daarbij probeer ik mensen te raken en in beweging te
brengen in hun geloofsbeleving en spiritualiteit.

Ik ervaar mijzelf als een hartelijke, optimistische en open
persoonlijkheid, die veel met muziek werkt in de
erediensten, gevoel heeft voor humor en weet in een
gemeente diverse verbanden te leggen.

Daarnaast ben ik een predikant die een duidelijke visie
heeft op het gemeente zijn in het heden en in de
toekomst en daarin tracht kerk en maatschappij met
elkaar te verbinden.

Samenwerken ervaar ik als verrijkend. Integriteit en
openheid, spontaniteit, een goed pastoraat, de
verbinding van culturele aspecten met de kerk, een
helder beleidsplan dat toekomst gericht is en een
inspirerende tot de verbeelding en het hart sprekende
verkondiging behoren tot de kern van mijn
persoonlijke ambtsuitoefening.

Het Kerstengelproject vervolg...

In december zijn er tijdens de vier Adventsweken weer
Kerstengelen aan het vliegen
geweest in lJsselmonde, om
op diverse adressen —
anoniem! - kleine presentjes
in brievenbussen te stoppen.
Ook dit keer waren er weer leuke en dankbare reacties
van ontvangers op de verrassingen, die in de
brievenbus gevonden werden.

We hopen ook dit jaar het Kerstengelen uitzendbureau
weer in te kunnen schakelen tijdens de Adventsweken.
Nieuwe Kerstengelen zijn altijd welkom om mee te
doen!

l'_’

Carla Tims, contactpersoon van de Kerstengelen



BLOEMENDIENST
Zondag 17 november
Vandaag hadden we

3 boeketten

19 november werd

mw. Van der Leij 86 jaar,
22 november vierde de
fam. Kreuk hun 62 jarig huwelijk en
23 november werd mw. Baris 95 jaar.

Zondag 24 november
Eeuwigheidszondag - dan zijn er geen boeketten

Zondag 1 december
24 november werd mw. Haak 89 jaar

1 december dhr. Gille 90 jaar

Zondag 8 december
Op 5 december werd dhr. Van de Akerboom 93 jaar

Op 8 december was de fam. De Jager 64 jaar gehuwd.

Alle jarigen en jubilerende echtparen van harte
gefeliciteerd.

Op 4 november hebben we een gift ontvangen via Elly
Oorebeek van € 15, en op 10 december via Elly
Oorebeek een gift ontvangen van € 10,-.

Op 9 december hebben Reini en ik weer het
bloemenkistje geleegd er zat een heel mooi bedrag in
van € 269,90

Alle gevers heel hartelijk bedankt

De laatste jaren moest ik regelmatig een beroep doen op
de kerk omdat het potje leeg was, maar nu kunnen we
weer zonder steun van de kerk de bloemen betalen.

Dus het was een prima idee om dit kistje in de kerk te
zetten en niet meer bij de uitgang, want dan was het
bloemenbusje na het koffiedrinken al weg.

Ook kregen we onderstaand bedankje:

"Verrast en blij was ik toen ik voor mijn verjaardag een
prachtige bos bloemen van de kerk ontving.

Heel hartelijk dank daarvoor.

Tevens dank en compliment aan de dames die elke week
daar zo trouw voor zorgen!"

Een hartelijke groet van Dea van der Leij
Hartelijke bloemengroeten van:

Reini van der Meer 06 2194 7617
Joke Busse 06 4869 6235

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs vervoeren: mw. Fisscher
29-12: Dhr. J. Verschoor

05-01: Mw. D. van Hengel

12-01: Dhr. J. F. K. Jungheim

19-01: Dhr. A.van Splunter

26-02: Dhr. R. A. de Bruin

02-02: Dhr. ). Jongenotter

KERKELIJKE STAND
Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam
of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Deze keer géén mutaties van het kerkelijk bureau.
Groet van Aad Maijers.

"+ “Geefvoor je kerk”

Jaarlijks houden wij in januari de Actie Kerkbalans, met
voor het jaar 2025 opnieuw het thema “Geef vandaag
voor de kerk van morgen”. Deze actie is bedoeld om
de jaarlijkse kosten en opbrengsten van onze kerk in
balans te brengen. Om alle activiteiten van onze
kerkelijke gemeenschap ook in het nieuwe jaar weer te
kunnen voortzetten, doen wij aan het begin van dit jaar
wederom een beroep op u. De bekende kerkbalans-
envelop krijgt u thuisbezorgd. Op het daarin
bijgevoegde toezeggingsformulier kunt u aangeven
welk bedrag u voor 2025 kunt geven en ook of u voor
het bedrag van € 17,50 ons kerkblad wilt blijven
ontvangen. De door ons opgestelde en door de
kerkenraad goedgekeurde begroting voor 2025 is in
beknopte vorm bijgevoegd. De envelop wordt in de
periode van 11 januari tot en met 25 januari weer bij u
opgehaald. U kunt de envelop ook zelf bij de kerk
inleveren. Voor 2025 verwachten wij € 4.900,00 extra
nodig te hebben om de inkomsten en de uitgaven in
balans te brengen.

Wij doen daarom een dringend beroep op u om uw
bijdrage, indien mogelijk, zodanig aan te passen dat
onze kerk ook in het nieuwe jaar financieel in balans zal
zijn. Uw antwoord op Kerkbalans 2025 zien wij met veel
vertrouwen tegemoet.

Ten slotte nog een dringende oproep. Degenen die
begin vorig jaar bij de actie Kerkbalans 2024 financiéle
toezeggingen hebben gedaan maar nog niet alle
bedragen naar onze bankrekening hebben
overgemaakt, verzoeken wij vriendelijk om dat zo snel
als mogelijk is alsnog te doen.

Bij voorbaat dank daarvoor!

Het College van Kerkrentmeesters.
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Doe mee aan de Week van gebed voor
eenheid 2025
Ja, ik geloof!

De Week van gebed voor eenheid van christenen 19 t/m
26 januari 2025 moedigt kerken aan om in te gaan op
het geloof dat alle christenen verenigt. Tijdens de Week
van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen
christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat
we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk
tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de
problemen van de samenleving in de voorbeden een
plek te geven.

Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat het eerste
christelijke oecumenische concilie in Nicea werd
gehouden. We mogen het gemeenschappelijke geloof
van christenen vieren, zoals uitgedrukt in de
geloofsbelijdenis die daar destijds werd uitgesproken.
De Week van gebed voor eenheid van christenen laat je
dieper ingaan op het geloof dat alle christenen
verenigt. Het thema is dit jaar “Ja, ik geloof”.

Op www.weekvangebed.nl ontdek je meer.

Gebed

Heer Jezus, wij lopen soms als vreemdelingen
op aarde rond,
helemaal van streek gebracht door het geweld
en de scherpe tegenstellingen.
Als een zachte bries zendt U uw Geest van vrede
over ons.
Geef de woestijnen van onze twijfels een ander
aanzien
en maak ons klaar om verzoening te brengen
op de plek die U ons toewijst,
tot het moment komt waarop alle mensen vrede
mogen verwachten.

Marjan van Weerden.

Uit de Historie
De Gereformeerde Kerk te Rotterdam-lJsselmonde

Het verenigingsleven komt tot stand.

Op 31 augustus 1947 deed ds. A.L. Bos (1917-1995) uit
Ooltgensplaat intrede in de kerk van lJsselmonde. Het
evangelisatiewerk werd met nieuwe kracht aangepakt.
Ds. A.L. Bos (1917-1995) £ & B
op latere leeftijd. s

Twee aan twee trokken tientallen koppels
gemeenteleden er een of twee avonden per week op
uit om zich met het evangelisatiewerk bezig te houden,
‘het zaad des evangelies te verspreiden, zoals het
heette. Dat thema kwam ook aan de orde in het door ds.
Bos gemaakte ontwerp van het nieuwe kerkzegel van de
Gereformeerde Kerk te |/sselmonde.

Verder werd in 1948 aan de Bovenstraat een bijbelkiosk
geopend en werd in Usselmonde regelmatig
straatprediking gehouden, in samenwerking met de
hervormde gemeente; in het dorp werd daarvoor een
terrein gehuurd. Ook werd door de Gereformeerde Kerk
meer aandacht besteed aan de lectuurverspreiding en
de opzet van een evangelisatiebibliotheek met
honderden boeken. Ook kreeg vooral het huisbezoek
meer aandacht.

Het kerkzegel van de Gereformeerde
Kerk te (Rotterdam-) lJsselmonde.

In 1947 begon men met het
Verjaardagsfonds, om geld bijeen te brengen voor het
evangelisatiewerk. In 1949 werd het daardoor mogelijk
gemaakt het vroegere distributiekantoor te huren en
geschikt te maken voor het jeugdwerk en voor het

evangelisatiewerk. Het kreeg de naam De Brandaris. In
De Brandaris — in trek bij de jeugd — werden allerlei
activiteiten georganiseerd op het gebied van sport en
spel; zaterdags werden instuifavonden gehouden (in
1961 werd De Brandaris in verband met de
stadsuitbreiding afgebroken). In 1950 werd een zgn.
(landelijke) ‘Zaaiweek’ gehouden, een periode waarin
extra veel aandacht aan het evangelisatiewerk besteed
werd. Bij evangelisatieactiviteiten werd ook
medewerking verleend door het evangelisatiekoor. In
datzelfde jaar kwam mej. |. Keur gedurende vier
maanden het evangelisatiewerk ondersteunen; ze had
daarvoor de opleiding aan de Nijenburg afgerond. Op
woensdagmiddag en zaterdagmiddag kwamen
verscheidene druk bezochte evangelisatieclubs voor de
jongere jeugd bij elkaar. Wordt vervolgd.

Bron: GereformeerdeKerken.info



Van de predikant

Rondom de diensten

Op het moment dat ik dit kerkblad schrijf, staan we nog
net voor de kerstdrukte en de Kerstvieringen. Maar als het
bijna Kerst is, betekent dat ook dat het oude jaar bijna
voorbij is en dat we de drempel naar een nieuw jaar
naderen: 2025. Het is maar een (jaar)getal, toch bepaalt
dat getal ons bij onze menselijke kwetsbaarheid en
vergankelijkheid én bij onze afthankelijkheid van God.

Op 5 januari is de eerste dienst in het nieuwe jaar. [k mag
dan zelf voorgaan. Zondag 12 januari is ds. René Visser
onze gastvoorganger. Zondag 19 januari hoop ik zelf weer
te spreken. Het is het begin van de week van gebed voor
de eenheid van christenen. Zondag 26 januari is ds. Simon
van der Vlies onze voorganger.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Zieken

Dhr. Peter Maasbach heeft te horen gekregen dat hij
longkanker heeft en niet lang meer te leven heeft. Hij laat
weten dat hij zich gedragen weet en dat hij steun vindtin
zijn geloof in God. We wensen hem goede moed en Gods
kracht en nabijheid toe, naar lichaam en geest.

Gebedsmoment en Week van gebed

Elke tweede woensdag van de maand bidden we - samen
met gemeenteleden van Meer dan Beverwaard — voor
onze gemeenten en voor de wijk. De consistorie van de
AJK is de vaste locatie voor dit gebedsuur, van 19:30-20:30
uur. De eerstvolgende keer is woensdag 16 januari. Ook
de week erna, in de week van gebed voor de eenheid
van christenen, komen we samen om te bidden op
woensdag 22 januari, zelfde tijd en zelfde plaats (19:30 uur
in de AJK).

De Week van gebed voor eenheid van christenen
staatin 2025 in het teken van de eerste
oecumenische geloofsbelijdenis met het thema:
Ja, ik geloof. Dit gebeurt aan de hand van het
verhaal voorafgaande aan de opstanding van Lazarus.
Jezus daagt Martha uit met de vraag: “Geloof je dat wie in

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

Mij gelooft nooit zal sterven?” Martha antwoordt met: “Ja,
ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die naar
de wereld zou komen” (Johannes 11). Kom je meebidden?

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de
consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Op dinsdag
7 januari gaan we verder met het thema van de
groeigroepen van dit seizoen: Dichterbij dan je durft te
dromen. We bespreken diverse Bijbelteksten uit het Oude
en Nieuwe Testamenten over mensen die God ontmoeten
als een sprekende God die met ons is. Deze keer staat een
gedeelte uit Johannes 14 centraal, met als thema:

Sprekend zijn Vader.

Belijdenis- en doopcatechese

Aan het begin van 2025 wil ik graag inventariseren wie er
komend voorjaar zijn of haar geloof wil belijden en
eventueel gedoopt worden (wie nog niet als kind
gedoopt is). Als we weten wie dat wil, kunnen we een
passend programma maken om daar op voor te bereiden.
Ook als je erover nadenkt, maar nog niet zeker weet of je
er aan toe bent, wil je dat dan aan mij laten weten? Graag
hoor ik van je.

Actie Kerkbalans

Januari is weer het startmoment voor de jaarlijkse actie
Kerkbalans, de voornaamste bron van inkomsten voor de
kerk. We hopen dat iedereen gul en naar draagkracht kan
bijdragen, zodat we in 2025 als gemeente kunnen bloeien
en verder bouwen, in afhankelijkheid van onze God. Houd
u de berichten van onze kerkrentmeesters hieroverin de
gaten.

Uw dienaar, Hans Schaap

Chauffeurs gezocht voor vervoer naar de kerk!

In de Adriaen Janszkerk vinden we het belangrijk dat
iedereen op zondag naar de kerk kan komen, ook als dat
moeilijker wordt door leeftijd of mobiliteits- problemen.
Daarom bieden we al jaren een haal- en brengservice aan,
waar wekelijks 3 4 4 mensen gebruik van maken.

Een aantal chauffeurs haalt om de beurt mensen op met
hun eigen auto en brengt ze na de dienst weer thuis. Door
het vertrek van enkele chauffeurs is er nu dringend
behoefte aan versterking. Zonder extra hulp zullen ritten
soms moeten uitvallen, wat jammer zou zijn voor de
bezoekers.

Wilt u of jij helpen? Stuur dan een mail naar Wil Schuijer:
wschuijer@hotmail.com of bel naar 0180-412141.
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Vervoer naar de kerk

Bij verhindering graag

5jan Bastiaan de chauffeur bellen:
12 jan Aad Bastiaan de Ruiter
19 jan Bastiaan 06 229 32 635
26 jan Aad Aad Schuijer

06 286 26

274

Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijer: 0180412141

Felicitaties

Voor de kinderen

- Elke week is er oppas

- Kinderprogramma 5, 19 en 26
januari

- Tienerdienst 12 januari

Op 4 december vierde dhr. L. Zevenbergen zijn 90ste verjaardag.
Mevr. H. Schelling - Zwijgers mocht op 7 december haar 95ste verjaardag

vieren.

Op 19 december werd dhr. M.A.J. van Ham 85 jaar.

Namens de gemeente van de Adriaen JanszKerk wensen wij u Gods nabijheid

voor de tijd die voor u ligt.

£ Een hartelijke groet
> Nel, Jannie, Aafke, Ellie, Tinie en lrene

Overledenen

Datum

15 november

22 november

22 november

24 november
4 december

Naam

Leeftijd

Mw. T. Heijkoop-Krouwel
Mw. J. van Prooijen-Leeuwenburgh
Dhr. N. van Overloop

Dhr. A. Putter

Mevr. A. de Jong-Drenth

88 jaar
98 jaar
86 jaar
73 jaar
87 jaar

Collecte AJK en PK/ bijdrage kerkblad

Als u de QR-code scant, komt u bij ‘geven’ in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent
transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend
worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen

Oktober Kerkapp Bankrekening Totaal

Collecte diaconie € 409,00 € 19,00 € 428,00

Youth for Christ € 554,00 € 52,00 € 606,00

Buurtmaaltijden Carnisse € 476,00 € 30,00 € 506,00

Collecte kerk £€1.088,00 € 201,50 €1.289,50

Adriaen Janszkerk Pelgrimskerk

Zondag Diaconie Kerk Diaconie Kerk

3 nov € 8,00 £€ 8,00 € 68,50 € 4.1

6 nov (Dankdag) € 197,50

10 nov £11,75 €11,75 €31,05 € 31,75 Scan de QR-code met de camera
17 nov €11,75 €11,75 €116,65 € 90,01 van uw telefoon of tablet.

\ 24 nov € 15,00 € 10,00 €14295 € 0.00 o




Begroting 2025

De begroting voor 2025 laat een klein negatief resultaat
zien. We verwachten echter een stijging van de inkomsten
ten opzichte van 2024. Dit komt door een aantal positieve
ontwikkelingen:

1. Actie Kerkbalans: In 2024 hebben we de communicatie
rondom de actie Kerkbalans verbeterd tijdens de
kerkdiensten. Dit heeft geleid tot hogere inkomsten. We
zullen deze aanpak in 2025 voortzetten en het belang van
de actie blijven benadrukken. Hierdoor verwachten we
opnieuw hogere opbrengsten uit Kerkbalans.

2. Verhuur van de pastorie: Onze pastorie wordt niet

Door deze drie ontwikkelingen verwachten we in 2025
ongeveer € 65.000 meer inkomsten dan begroot voor
2024.

Aan de andere kant zullen de uitgaven naar verwachting
met € 22.000 stijgen ten opzichte van de begroting van
2024. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

* Bijdrage aan de PKN: De bijdrage voor de predikanten
stijgt.

* Kerkrentmeesterlijk quotum: Door een nieuwe regeling
stijgt het kerkrentmeesterlijk quotum. Hoewel er massaal
bezwaar is gemaakt tegen deze regeling, is de uitvoering

meer bewoon door onze predikant. Het College heeft
besloten de pastorie aan te houden. We gaan de pastorie
verhuren tegen een commerciéle huurprijs, wat de
verhuuropbrengsten zal verhogen.

3. Rente op spaartegoeden: Na jaren van lage rente,
ontvangen we weer rente op onze spaartegoeden. Dit
zorgt voor extra financiéle baten.

voorlopig opgeschort, maar nog niet definitief van de
baan.

Het resultaat van de kerkelijke activiteiten is begroot op
een tekort van € 19.000. De begraafplaats daarentegen
verwacht een positief resultaat van € 17.000. Het totaal
begrootte resultaat komt daarmee op een tekort van €
2.000. Dit is een verbetering ten opzichte van de begroting
voor 2024, maar we hebben nog steeds een klein verlies.

Verkort Overzicht

Begroting Begroting Rekening

2025 2024 2023
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken 49.500 41.084 45,598
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 15.000 1.500 1.431
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen 20 20 20
Opbrengsten levend geld 198.000 151.500 171.108
Totaal baten A 262.520 194.104 218.158
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen 37.325 36.150 30.839
Kosten overige niel-kerkelijke eigendommen en 1320 1.420 1310
inventarissen ! : >
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 5.501 5.501 5.669
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 194.466 180.667 173.842
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 8.600 9.850 8.197
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 18.872 10.000 9.879
Salarissen en vergoedingen 2220 2170 2.326
Kosten beheer, administratie en archief 12.275 12.630 12.119
Rentelasten/bankkosten 1.300 1.300 1.286
Totaal lasten A 281.878 259.688 245.467
Operationeel resultaat (A) -19.358 -65.584 -27.309
Incidentele baten en lasten (B) 17.345 -20.000 126.696
Resultaat

Resultaat verslagjaar (A+B) gl -2.013 -85.584 99.387
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) -17.345 - -126.696
Resultaat naar Algemene reserve (D) -19.358 -85.584 -27.309



Bijzonderheden rondom de diensten

Als het goed is ontvangt u dit kerkblad vlak voor de
jaarwisseling. In mijn beleving van vandaag, 13 december,
is dat nog ver weg. Maar zoals het spreekwoord luidt,
‘regeren is vooruit zien.! Oud- en nieuwjaar vallen dit jaar
op dinsdag en woensdag. Op oudejaarsavond is er een
gezamenlijke dienst, aanvang 19:00 uur. Daags erna, op 1
januari, is er een vesper die om 10:30 uur begint. Na
afloop van de vesper is er gelegenheid om koffie/thee/fris
te drinken, maar bovenal om elkaar het Goede en Gods
zegen voor 2025 toe te wensen. Zowel de
Oudejaarsdienst als de vesper zijn in de Pelgrimskerk.
Hele goede en gezegende diensten toegewenst.

In goede machten liefderijk gebargen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Bovenstaande (vertaalde) regels zijn uit de
nieuwjaarswens, een gedicht, van Dietrich Bonhoeffer die
hij schreef in december 1944 naar zijn verloofde. Om hem
heen woedt dan de oorlog; zelf zit Dietrich opgesloten in
de gevangenis.

In een begeleidende brief
schrijft Bonhoeffer waar
hij, tijdens het schrijven
van het gedicht ,aan heeft
moeten denken, namelijk
aan een versje uit zijn
kindertijd. Het
kinderliedje dat zijn
moeder s avonds met
hem zong: ‘Avonds als ik
slapen ga, volgen mij
veertien engeltjes na.
Twee aan mijn hoofdeind,
twee aan mijn
voeteneind, twee aan mijn linkerzij, twee aan mijn
rechterzij, twee die me toedekken, twee die me wekken,
twee die me wijzen naar 's hemels paradijzen.! Om
vervolgens aan zijn verloofde te schrijven: Jullie zijn nu
die engelen, jij, mijn ouders, jullie allemaal, vrienden,
studenten, jullie zijn altijd aanwezig bij mij. Jullie
gebeden, goede gedachten, Bijbelwoorden, allengs
vergeten gesprekken, muziekstukken en boeken krijgen

leven en werkelijkheid als nooit tevoren. Het is een groot
en onzichtbaar rijk, waarin ik leef en aan de werkelijkheid
waarvan ik niet twijfel!’

Zo wist Bonhoeffer zich, in zijn cel, met deze goede macht
van de liefde van zijn geliefden en van God omgeven,
daarin wist hij zich 'liefderijk geborgen’ Daardoor werden
de dagen voor hem minder zwaar.

Het begin van een nieuw jaar is de tijd van de goede
voornemens. Misschien is dit wel een goed voornemen:
wees in 2025 zelf zo'n goede macht, binnen je gezin, voor
je familie, voor mensen om je heen, in de gemeente en de
wijk, op je werk, school of in je studie. Om iemand te zijn,
zoals Bonhoeffer zo treffend schreef, die geen leven voor
zichzelf voert, maar voor de ander er wil zijn, die liefde wil
geven. Belangeloos en onvoorwaardelijk. Ja, dan ben je
een goede macht. Daar knapt een ander zo van op! Dan
schijnt God door u, door jou heen naar die ander toe.

Omzien naar elkaar

Dhr. Joop Koudstaal werd in het ziekenhuis opgenomen
vanwege o.a. een benauwdheid. Onderzoek wees uit dat
hij een groot gezwel heeft in zijn longen. Een hele heftige
uitslag, vooral omdat o.a. een operatie niet meer mogelijk
is. Joop is al weer even thuis; daar is alle zorg opgestart.
We wensen hem en zijn vrouw Jacqueline de nabijheid
van God toe. Mevr. FL. (Nel) van Oers tobde met haar
gezondheid, o.a. duizeligheid. Gelukkig ging het
gaandeweg weer beter met haar. Dat geldt ook voor dhr.
Tom den Daas. Er waren (en zijn) klachten, maar wat kan
een vermindering van medicijnen een onverwachts goed
resultaat geven. Dankbaar zijn we ook met Hans Gorter
en zijn gezin. Na een lange, lange herstelperiode van een
hersenschudding weer in ons midden!!

Dhr. Leo Bravenboer onderging in de afgelopen periode
een reeks van bestralingen. We hopen en bidden dat dat
afdoende zal zijn om het ziekteproces te stoppen.

Margo Goeneveld werd vanwege o.a. een auto-immuun
ziekte opgenomen op de IC van het Maasstadziekenhuis.
Ruim een week daarna overgeplaatst naar de afdeling
Neurologie. Gelukkig is er sprake van verbeteringen! Gods
sterkte toegewenst naar Margo en Frans.

En zo willen we bidden voor hen die zorgen hebben om
hun (mentale) gezondheid, of bij dat lange
revalidatieproces of bij het ouder worden. Maar we
denken ook aan hen die zorgen hebben om de
gezondheid van één van hun geliefdes. Voor een ieder:
van harte in dit alles volharding, geloof en Zijn nabijheid
toegebeden.




In memoriam - Janny van Prooijen

‘Mijn oog zal op u zijn. Op vrijdag 22 november j.I,
overleed op 98 jarige leeftijd Jannetje van
Prooijen-Leeuwenburgh. Een sterke, behulpzame, lieve
vrouw, moeder, schoonmoeder, oma/omi. Ze heeft ook
veel mogen betekenen in het pastoraat, in het
bezoekwerk; ze is ouderling geweest voor Meerweide,
waar ze het laatste jaar verbleef. De begrafenis heeft
plaatsgevonden op maandag 2 december op Oud
lJsselmonde na een dankdienst voor haar leven. Op
zondag 24 november hebben we haar in de dienst
herdacht, maar ook nu wensen we haar gezin, een ieder
die haar zal missen kracht en troost toe.

Groothuisbezoek
In dit winterseizoen organiseren we per wijk

groothuisbezoeken. Om zo elkaar even te zien, te spreken,

met elkaar te bidden en uit de Bijbel te lezen. Maar
hopelijk ook om dat te verwoorden wat ons bezig houdt,
ook in het geloof. De contactpersonen en ik zien er naar
uit om jou, u te ontmoeten. Onlangs hadden we al
meerdere mooie ontmoetingen.

In de komende periode hopen we de gemeenteleden uit
Groenenhagen, waarvan Antoinette Schram de
contactpersoon is, te ontmoeten. Van harte welkom in de
Pelgrimskerk op dinsdagmiddag 21 januari {inloop: 14:45
uur) of op donderdagavond 23 januari 2025 (inloop: 19:45
uur).

Bloemen

De bloemen zijn de laatste weken namens de
gemeente van de Pelgrimskerk met een groet en
ter bemoediging gegaan naar:

mw. Bakker -Santos
mw. van Zetten

17 november
24 november

1 december fam Koudstaal
8 december fam Bravenboer
Ty 3
!“I{; % -
Ly - 1
= ]

Bijbelochtend

U bent van harte welkom op de komende Bijbelochtend
(woensdag 15 januari 2025, aanvang 10:00 uur). Om
09:45 uur staat de koffie klaar. We lezen dit seizoen uit
Hebree&n 11; hoe tal van mensen ons zijn voorgegaan in
het geloof. En wat hun gang door het leven ons te zeggen
heeft. We lezen op deze ochtend over Noach: Hebreeén
11: 7. Welkom!!

Tenslotte

Een hele goede jaarwisseling toegewenst en een
gezegend 2025. In Christus verbonden, ook namens
Jeannette,

Dirk van Vreeswijk.

Advertentie

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-llsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

% www.whgij.nl 3

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com
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nieuwjaarsconcert gegeven.

(orgel) en Jan Peter Teeuw (orgel en piano).

treden regelmatig in het hele land.

Het programma is ook dit jaar weer heel divers:

Samen

Zangdiensten Breepleinkerk
"Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

zondag 19 januari
Voorganger: ds. Koos Staat.

Organist: Martin Mans.
Medewerking: Chr. Gem. Koor "The Credo Singers"; o.l.v. Bert Kruis.

Zie http://www.breepleinkerk.nl/zingenmaaktblij

JPOPULAIR NIEUWSJAARSCONCERT MET TAKE FIVE
Op DV zaterdag 11 januari 2025 wordt voor de achtiende
keer in de Boezemkerk te Ridderkerk-Bolnes een populair

Aan het concert werkt het ensemble ‘Take Five' mee. Take
Five bestaat uit Leon Koppelman (panfluit), Annette
Jumelet (viool), Peter Koetsveld (klarinet), Marien Stouten

Take Five maakte verschillende albums, waarvan de eerste
twee werden genomineerd voor een Zilveren Duif. Ze

verrassende (licht)klassieke en populaire muziek, solo’s,

koraalbewerkingen, samenzang, een orgel-improvisatie |
op verzoek...

Het concert begint om 19:30 uur. De deuren aan de
Pretoriusstraat 2 zijn een halfuur voor aanvang open.

De toegang is gratis. Wel is er bij de uitgang een collecte
voor de onkosten, of kan er digitaal gedoneerd worden. In
de pauze is er koffie, thee en fris verkrijgbaar.

Voor en na het concert zijn er cd's te verkrijgen van de
musici. Ook zijn er diverse bundels (instrumentale)
bladmuziek van Marien en Jan Peter te koop.

Meer informatie is te vinden op www.janpeterteeuw.nl.
Van harte welkom!

J

Altijd al eens willen kijken en meedoen op een
repetitie van een oratoriumkoor?

en 29 januari 2025. Wij zingen in De
Levensbron, Jan Luyckenstraat 10, Ridderkerk.
U bent van harte welkom, we starten om 19.45
uur, repeteren een uur, dan een kwartier pauze
met koffie/thee en daarna gaan we nog een
uur door.

We oefenen op dit moment voor een concert in
november 2025 en studeren daarvoor muziek
in van Schubert en Mendelssohn. Ook oefenen
we voor een Remembrance Evensong op 3 mei
i.v.m. 80 jaar geleden eind van de 2e
wereldoorlog. Meer weten? U kunt contact
opnemen via secretaris@covridderkerk.nl of
bellen naar 06 20923691.

Q.. COV RIDDERKERK

H"‘FCC}‘M' Ridderkerk \‘

Wij houden open repetities op woensdag 15, 22

\_ A

/TOEHUSTINGSCURSUS PASTORAAT in Zwijndrecht \'
De Toerustingscursus Pastoraat van het Evangelisch College biedt
jou een stevige basis om anderen te ondersteunen en
begeleiden, vanuit Gods Woord en door Zijn Geest.

In Zwijndrecht start de cursus op zaterdag 11 januari 2025.
Tijdens 10 lessen (op 5 zaterdagen) krijg je zowel een sterk
theoretisch fundament als praktische handvatten aangereikt. Je
leert niet alleen wat pastorale zorg inhoudt, maar ook hoe je dit
kunt toepassen in de praktijk.

Wat kun je verwachten?

* Onderwijs over hoofdthema's die spelen in ieders leven, zoals
relaties, grenzen, identiteit, emoties en ziekte.

* Leren hoe je een goed pastoraal gesprek voert.

* Bijbelse principes en inspirerende voorbeelden.

* Praktische vaardigheden om mensen in hun geloofsreis te
ondersteunen.

* Aandacht voor jouw eigen relatie met God.

* Bekwame en inspirerende docenten met ervaring.

Voor meer informatie en aanmelding:
www.evangelisch-college.nl/studie/toerustingscursus-pastoraat/

- .




Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerk: 010-482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af
te halen in de hal van de kerk.
Wijzigingen AJK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.n|
Niet ontvangen:
Groene Tuinkerk
Dhr. Gerrit Buizer
Adriaen Janszkerk
Dhr. Jack van Balen
Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter
Redactie:

Groene Tuinkerk
Mw. Corrie Melenberg-Schop en
Dhr. Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Mw. Annet de Ruiter
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas
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Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

06 - 246 931 B7
redactie.ajk@gmail.com
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Wijze van betalen:

GEREFORMEERD lJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NLO9 RABO 0159096480

o.v.v. ‘abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
010-482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt
u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:
vrijdag 17 januari 2025

18.00 uur voor het magazin van februari
2025 met het thema:

God is liefde

druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)
Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010-482 49 56
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com
Koster: Dhr. Piet van Rikxoort, 06-27 314093
Preekvoorziener: Mw. Mathea van Dam, 06-37 193133
Scriba: scriba.groenetuinkerk@gmail.com

bijdragen kerk {0.a. VVB)....ccoeereee...NL10 INGB 0000 1886 02
of ..o NLO9 RABO 0159 0964 80
[BIF [s] ¢ e ...NL61 INGB 0000 2056 29
Zending...cnneesNL32 INGB 0000 5634 99
Project Werelddiaconaat..............NLE1 INGB 0000 2056 29
Bloemendienst.......cccumcminninnnn. NLO2 INGB 0003 8639 79

tnv. ). Busse - Dekker swel MK van der Meer - Koole
NL10 INGB 0000 1886 02

NLOS5 INGB 0000 2864 68

[L0=] 9 =Uo [ Lo
Collectebonnen. . s

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. Jonna van den Berge-Bakker
Scriba:
scriba@kerkinijsselmonde.nl
Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434} en
Dhr. Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635),
vertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam
diaconie@kerkinijsselmonde.nl
NL30 INGB 0002 7781 42

Diaconie:

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Harro den Hartog
voorzitter.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Penningmeester: Mw. Annet de Ruiter
penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.......NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 -135 565 85en 010-483 1413

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam
Usselmonde

Beheerder: Dhr. Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)
info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27
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@ Als nieuw

Na de kerkdienst heeft de dominee een nieuwtje. Die zaterdag sneeuwt het en toch komen er massa’s
‘Mensen, zegt hij, ‘U zag het al, de kerstversiering is mensen naar de rommelmarkt. ledereen is blij. Behalve
opgeruimd. Nu willen we graag wat spullen wégdoen,  een mevrouw die een Bijbel wil kopen. ‘Deze is beslist
ook van de zolder. Daarom is er zaterdag een niet ALS NIEUW! moppert ze, ‘Hij is stukgelezen! Bah!’
ROMMELMARKT! Komt allen!’ In de kerk steekt De dominee zegt vriendelijk: ‘Deze Bijbel, mevrouw, is
geroezemoes op, want rommelmarkten vindt iedereen  oud, maar het verhaal blijft ALTIJD nieuw. Probeer
leuk. Ook de muizen spitsen hun oren. Dat wordt maar!” De mevrouw betaalt hoofdschuddend twee

smullen! Die week zetten de kerkmensen tafels klaar euro. Kik en de muizen snoepen de hele middag.

voor de markt. Ze krijgen elk een titel: ‘Oud en Kapot’, s Avonds bij het opruimen vinden ze onder de tafel

‘Mooi Oud’, ‘Nuttig’ en ‘ALS NIEUW'. Ernaast staan f' een vreemd ding met een gekruld onderstel. Kik weet

dozen vol met kerstspullen, huisraad, boeken en nog wat het is: een miniatuur van een slee! De muizen

veel meer. Vrijwilligers sorteren ze en plakken er slepen hem mee naar huis en mama poetst hem tot hij

prijsjes op. ‘Niet te duur maken!’ roept de dominee, glimt als nieuw. De slee krijgt een plekje onder het

‘Alles moet WEG!’ orgel. En morgenvroeg mogen de muizen hem

proberen, in de knispernieuwe sneeuw.
A%

Januari

Hier lees je 15 dingen die bij januari passen. Hun eerste letter is rood. Er horen 15 tekeningetjes bij. Als je elke
rode letter in het bijpassende tekeningetie hebt gezet, lees je van links naar rechts het goede nieuws van januari!
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Geliefde broeders en zusters, ik geef jullie in deze brief : > "'-g"’
geen Nieuw 9ebod maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is. s 14 L 4
Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt

en het ware licht ol schint, werkelijk, in Jezus' leven ™ &‘J_S\B =0 n: Matietce Jong
en in jullie leven. Naar 1 Joh. 2.7-8 S -~ MY Licleiondd bl



